Muziek in eigen dorp

Door de fijne motregen fiets ik in het donker door de weilanden terug naar huis. Ik kies deze route omdat ik de weidsheid van het donkere landschap wil ervaren op dit late moment van de dag. Ik voel de muziek nog als een warme wolk om me heen. De stemmen van het koor en de klanken van het kleine orkest klinken nog na in mijn oren. Al trappend vraag ik mij af wat voor mij het hoogtepunt was tijdens dit concert. Natuurlijk heb ik een favoriete componist, maar ik vind het toch moeilijk om te kiezen uit dit geweldige programma. ‘Geen dag zonder Bach’, schiet door mijn hoofd, ja, maar toch waren die twee composities van Mendelssohn ook geweldig. Ik vraag me af hoe muziek in staat is rechtstreeks emoties over te brengen. Het hoofd is uitgeschakeld, denk ik, dat zal het zijn. Muziek gaat rechtstreeks naar het hart en doet daar haar werk. 
De motregen stopt als bij toverslag. De lamp op mijn fiets straalt ver genoeg en samen met het licht van de maan dat in de sloot naast de weg weerkaatst wordt, kan ik veilig verder fietsen. 

Er was veel belangstelling voor het concert. De zaal van deze zorginstelling te midden van de weilanden was vol. Er moesten nog stoelen bijgeplaatst worden. Tijdens reguliere uitvoeringen in concertzalen wacht het publiek min of meer ingetogen op het komende concert. Hier echter hoor ik in de zaal allerlei emoties tevoorschijn komen. Allerlei gevoelens komen hier tot uitdrukking in willekeurige en onwillekeurige gebaren en stemgeluiden van de bewoners. Elke golfslag in het gevoel vindt zijn weg naar buiten door een beweging. Ik moet er even aan wennen. Het ongeremde enthousiasme voor het komende concert vult de zaal. Als de dirigent de avond opent met een korte toespraak is het stil, hoewel er hier en daar een instemmende uitroep klinkt. Vol aandacht luistert dit bijzondere publiek naar de prachtige muziek. Ik ervaar bij de uitvoerende musici een vorm van dankbaarheid voor de opbouwende kracht die deze muziek heeft voor de bewoners van deze zorginstelling.  De bloemen die worden uitgedeeld aan het eind van dit concert onderstrepen de sfeer die even doet denken aan een mooi verjaardagsfeest.

Intussen ben ik weer in de bewoonde wereld beland met mijn fiets. De motregen is terug, maar ik hoef hier niet meer naar de weg te turen. Er is voldoende licht van de straatlantarens. Hoe zou het morgen gaan, vraag ik mij af. Dit concert was een soort ultieme generale repetitie. Hopelijk zit morgen de kerk in het centrum van ons dorp vol voor hetzelfde programma. De flyers zijn uitgedeeld en de posters zijn opgehangen. Er is hard gewerkt achter de schermen. Als ik thuiskom hang ik mijn natte kleding op een hanger en ik neem nog een beker warme melk tot slot.

Nog helemaal in de sfeer van de zaterdagavond, fiets ik zondagmiddag vroeg naar de kerk. Als ik binnenkom, hoor ik dat er al druk gerepeteerd wordt. De kleine oneffenheden van de zaterdagavond worden besproken en gladgestreken. Ik help mee om de kassa te installeren bij de ingang en dan gaat de kerkdeur open voor de bezoekers. Tot onze grote vreugde is de kerk al snel vol en moet ik bij de deur tegen de mensen zeggen dat er geen plaats meer is. Ik heb moeite met deze boodschap. Wat jammer toch, maar het regelement van de brandweer stelt nu eenmaal eisen aan het aantal mensen dat zich in de kerk mag bevinden.

Het concert wordt geopend met twee zangstukken van Mendelssohn, waar-na werken van G.F. Telemann en J.S. Bach volgen. Geweldig om nu dezelfde muziek als op zaterdagavond te horen in de rijke akoestiek van de kerk. Het houten plafond van dit eeuwenoude gebouw werkt in de goede richting evenals het ontbreken van glazuur op de tegelvloer. 

Na elk muzikaal deel is het muisstil en juist die stille momenten maken indruk op mij. 
Al luisterend, overdenk ik nog even het moment waarop het koor en de organist in de startblokken staan en de dirigent aan de zijkant een plaatsje zoekt om de instrumentalisten de gelegenheid te geven hun muziekinstrument af te stemmen op de afgesproken frequentie. Heel subtiel wordt er geluisterd en gestemd. Ik ervaar een gevoel van eerbied voor de muziek, voor de scheppende kracht van de klankenwereld. Als besloten wordt dat elke snaar de juiste spanning heeft, treedt de dirigent naar voren, heft haar handen en de muziek klinkt.

Als ik later in de middag weer terugfiets naar huis, hoor ik nog steeds de tekst van het tere openingslied: ‘Verleih uns Frieden’ van F. Mendelssohn. De gevoelige melodie lijkt me even kwetsbaar als de vrede zelf, die maar niet komen wil in deze wereld.  Niettemin zal muziek altijd klinken en zullen de uitvoerende musici zich nooit laten ontmoedigen om op hun manier een bijdrage te leveren aan de verstilde momenten die in elk mensenleven soms nodig zijn. 
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